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BEHOOR JIJ TOT DE 

STADSE BURGERIJ?

De Dametjes
JAWEL, WIJ ZIJN 

DE HOEKSTEEN

Hanna Lantinga 

STADSBEWONERS is ons thema. Te groot 
voor een simpel buurtkrantje nu de halve 
wereldbevolking stadsbewoner blijkt te 
zijn. Bovendien kent Nederland na Thor-
beckes grondwet slechts gemeenten. 

Ook Amsterdam kon in 1848 
haar stadsrechten uit 1306 in de 
prullenbak gooien. Pas in 1983, 
na bijna anderhalve eeuw ver-

sloffing, wordt Amsterdam tot officiële 
hoofdstad verklaard. Sindsdien zijn 
Amsterdammers geen gemeentebewoners 
maar hoofdstadbewoners. 
Hoofdstadbewoners verdienen natuurlijk 
de allerbeste bestuurders en die hebben we. 
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                      EXTRA: 8 JANUAR I N I EUWJAARSBOR R EL

  Stadsbewoners

Daadkrachtig en luisterend naar burgers 
wanneer het past in hun beleid. Onlangs 
fluisterden enkele bewoners iets over 
kindveilige autoluwe binnenstad en meteen 
kwam uit de krochten van de Stopera een 
geniaal palen- en lussenplan. In maart werd 
de westelijke grachtengordel geïnformeerd 
en ondanks massaal verzet van bewoners 
en ondernemers kon men in oktober een 
fleurig rood-witte (opbeurend steuntje 
voor Ajax) palenversiering aanschouwen 
in creatief patroon slingerend over onze 
werelderfgoed bruggen.  ‘s Nachts extra 
feestelijk door rode knipperlichtjes.
Helaas. Opgeschrikt door een bijna weg-
geglipte boef en een nipt geredde zieke, 
haalden onze voortreffelijke bestuurders 
na tien dagen de palenversiering weg. Het 
plan moest beter en een bestuurder reed 
meteen mee met de brandweer om ideeën 
op te doen. 
Sommige bewoners en ondernemers 
hadden zich inmiddels gestort in tegen-
procedures. Anderen smeedden ludieke 
plannetjes zoals palentrekken naar oud-
Jordaanse traditie, mens-erger-je-nieten 
op leeggekomen bruggen en kinderspelen, 
barbecueën en straattheater op stilgevallen 
kaden. Onze voortreffelijke bestuurders 
bleken plotseling een slapende put vol 
tegendraadse creativiteit geopend te 
hebben in onze ingedutte commercieel 
uitgebate toeristenhoofdstad. Zelfs bedacht 
iemand voor woningzoekende studenten 
tussen ‘fijn spelende kinderen, wandelaars 
en fietsers op autoluwe grachten’ 
(ideaalbeeld van onze voortreffelijke 
bestuurders) slaaptenten te zetten zoals 
in het Vondelpark tijdens de rebellerende 
sixties en seventies.

Terug naar die tijd? Amsterdam opnieuw 
magisch centrum van de wereld? Is dat de 
geheime agenda van onze voortreffelijke 
bestuurders? Is zo hun ludieke grap te 
verklaren om vanaf de Martelaarsgracht 
beide hoofdwegen te laten doodlopen 
op het Spui? Magische plek waar het 
Lieverdje wacht op Klaas. Of is de diepst 
geheime agenda van onze voortreffelijke 
bestuurders de binnenstad gehéél autovrij 
te maken, zodat bewoners niet alleen zich 
gevangen voélen tussen de palen maar het ook 
werkelijk zíjn? 
Op het voorgestelde alternatief IT 
(Intelligente Toegang) dat bestemmings-
verkeer faciliteert en succesvol wordt 
toegepast in Italiaanse renaissancesteden 
waar met digitale camera’s niet-
geregistreerd autoverkeer buiten de stad 
wordt gehouden door boeten, antwoordden 
onze voortreffelijke bestuurders dat in 
Amsterdam IT voorlopig wordt gepauzeerd 
‘totdat de organisatieketen hiervoor goed 
is ingericht’. Eeuwigdurende pauze? Op 
27 november praten zij met bewoners 
en ondernemers over een nog genialer 
palenplan…. 

Inderdaad, voortreffelijke bestuurders, 
IT is te efficiënt voor onze ludieke stad. 
Zet de palen alstublieft terug. Daardoor 
tegengehouden blijven loodgieters, 
schilders, glazenwassers tenminste weg en 
raakt de grachtengordel in schilderachtig 
verval. Heerlijk sixties. Weliswaar kunnen 
wijzelf zonder voorrijdende taxi’s niet of 
alleen met lichte bagage de stad uit maar 
wie wil überhaupt Amsterdam, magisch 
centrum van de wereld verlaten? Ook niet voor 
gemeente Wormerveer. Niemand toch? 

  Mike
  Hermsen 

  De Drie
  Monnikjes 5 6
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Krabbels Marijke Winnubst

STADSE BEWONERS VAN WELEER

De Portugezen hebben slechts één prachtig 
woord 'Saudade' voor de intense hunke-

ring naar het onmogelijke. 
Ik hunker intens naar de tijdgeest van opti-
misme en vertrouwen toen we prinsheerlijk 
reflecteerden over braderieën, honden- 
poep, autoverkeer en het wel en wee in 
Heren- en Prinsenstraat. 
Neem de drogisterij van de Tjepkema’s, het 
kinderloze echtpaar, dat bij zondags klokgelui 
stevig gearmd ter kerke  ging en bij avond, 
als de gaper aan de gevel oplichtte, in 
hun huiskamer het caféleven naspeelde. Hij 
achter de bar met zijn Groningse jenevertje, 
zij op de kruk ervoor. Zij werden getreiterd 
door jeugdige herrieschoppers in hun por-
tiek tot ik suggereerde, niet met ouderwets 
‘kksssstt, wegwezen’, maar hen te kietelen 
met ‘willen jullie drop?’ Bleken het gewoon 
Amsterdamse lieverdjes te zijn.
Een paar huizen verderop leefde de creatieve 
duizendpoot Ria met de psychiater Joost 
Mathijsen en twee geadopteerde zéér 
autistische kinderen. Ria schreef er een 
prachtig boek over De jongen die uit de 
lucht kwam vallen. Achter het hoge raam 
op de bel-etage, een uitstalplank met gipsen 
beertjes à la Paddington, die Ria dezelfde 
abstracte koddige uitstraling meegaf als de 
babbelende ‘Dametjes’ voorop onze buurt-
krant.
Joost, expert in moeilijke psychische gevallen, 
was ook muzikaal en uit het souterrain 
klonk avond aan avond een scala aan 
noten waaronder het Prettig Gestoorde 
Vrouwenkoor in muzikale overeenstemming 
met het Nurks Mannenkoor. 
Daarnaast de Primeurs van Ton en Thea Mast. 
Mocht geen groenteboer heten volgens de 
gewezen procuratiehouder want hij leverde 
‘knolraap, lof, schorseneren en prei’* en in 
de lente kievitseieren op een bedje van tuin-
kers. Ton was ziekelijk op de penning én op 
status. Eens mochten wij invitees zijn op zijn 
feestbanket in de woning boven de Primeurs, 
evenals de hooggewaardeerde buurtbewo-
ner Hans van Mierlo. De prachtig uitgestalde 
gerechten van een traiteur stonden die avond 
te verpieteren, wij mochten het fotogra-
feren maar aankomen niet, tot Van Mierlo 
zijn middernachtelijke opwachting maakte. 
Ondertussen was mij de trek vergaan, maar 
Ton  kwam nog langs met bonbons van ’t 
Goede Soet en smiespelde één gulden vijf-
tig. Ik tastte toe, nam een piepklein hapje, 
vouwde het zilverpapiertje zorgvuldig dicht 
en legde het beleefd terug met ‘Dank je Ton, 
hier heb je 75 cent retour’. Nooit meer invitee 
hoeven spelen.

Marijke Winnubst

Wie zich niet de digitale nieuwsbrief van 
het stadsdorp laat toesturen, doet zich zelf 
te kort. 
Dus: aanmelden@stadsdorpbuurt7.nl. 
Het kost niets, je hoeft niets, maar als je wilt 
kun je aan alles meedoen, museumbezoek, 
samen naar de film, lezen, wandelen en nog 
veel meer, kijk naar de uitgebreide agenda 
in de nieuwsbrief van oktober/november, 
op de eerste bladzijde van onze website 
www.stadsdorpbuurt7.nl

We bezochten het Rijks- Verzets- en 
Piersonmuseum, de Stadsschouwburg, 
Eye en Movies, we wandelden buiten onze 
buurt en bespraken boeken bij elkaar 
thuis. In ons elfde jaar gaan we daar volop 
mee door en blijven de wekelijkse koffie 
inloop op donderdag bij Hegeraad en de 
maandelijkse buurtborrel organiseren.

Voor de buurtborrel, elke laatste maandag 
van de maand, is de nieuwsbrief nu cruciaal, 
want we zijn nog zoekende naar een nieuwe 
vaste plek, we proberen verschillende 
locaties. Eind november wordt dat Café 
Nieuw Amsterdam (in het West-Indisch 
Huis),  Haarlemmerstraat 75. De feestdagen 

eind december slaan we even over, een 
leukere dag leek ons 8 januari als dag voor 
een nieuwjaarsborrel! Waarschijnlijk ook 
in Nieuw Amsterdam, maar dat kun je 
lezen in de volgende nieuwsbrief van het 
stadsdorp

Een nieuwe activiteit is de spelletjes-
middag op de laatste vrijdag (15.00 
- 18.00 uur) van de maand in de Piramide, 
Haarlemmer Houttuinen 8. Dit bleek een 
groot succes, het aantal deelnemers groeit. 
Je hoeft je niet van te voren aan te melden. 
We slaan de maand december over, dus de 
eerstvolgende keer is vrijdag 26 januari.
In de Piramide kun je ook iedere donderdag 
tussen 12.00-14.00 uur voor 1,50 een tosti 
eten met een gratis kopje koffie of thee.
En bij Arti op het Rokin is bijna iedere 
vrijdagavond een Arti Shuffle ofwel een 
culturele presentatie (én dans), ook 
toegankelijk voor niet-leden van Arti

Wellicht ten overvloede: het stadsdorp is 
volstrekt a-politiek, het gaat om positieve 
onderlinge contacten en elkaar beter leren 
kennen in de grote stad.

Marijke Winnubst  STADSDORP NIEUWS

 www.stadsdorpbuurt7.nl  |  aanmelden@stadsdorpbuurt7.nl   |  06 234 68 635

 • Thuis in de Buurt   StadsdorpBuurt7
              

Tot ziens in StadsdorpBuurt7!

NA HET LUSTRUM

Een aantal bewoners van 
de Herengracht tussen 
de Brouwersgracht en de 
Blauwburgwal heeft de handen 
ineen geslagen, bezems 
en prikkers gekocht en op 
zondagochtend 5 november 
een begin gemaakt met het 

opruimen van zwerfvuil op dat 
stukje gracht. Mooi initiatief, 
we gaan kijken of en hoe we 
deze actie uit kunnen breiden. 
Benieuwd hoe dit verder gaat? 
meld je dan aan voor het 
StadsdorpNieuws: 
aanmelden@stadsdorpbuurt7.nl 

 Vers van de pers: schoon genoeg op de Herengracht!
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Hans Bergmans

De onbevangen wandelaar 
loopt door de Herenstraat en 
wordt plotseling verrast door 
een wonderbaarlijk tafereel. 
In een vitrine staan twee 
prachtig uitgedoste poppen 
die zo uit het 18de eeuwse 
Franse hof gestapt lijken. 

E
nige tijd later staat hij 
oog in oog met twee 
shakespeariaanse figuren 

in stemmig zwart en weer 
later treft hij exotisch geklede 
personages aan die recht 
uit een van Scheherazade’s 
Duizend-en-een-nacht vertellingen ko- 
men. Welke creatieve geest gaat er schuil 
achter deze vrijwel onophoudelijke para- 
de van spectaculair gekostumeerde ver- 
schijningen?

Het is Rien Bekkers, kostuumontwerper 
extraordinaire, die om de hoek woont en 
werkt. Na zijn studie kostuumontwerp aan 
de Rietveld Academie begon hij zijn loopbaan 
bij het Rotterdamse Ro Theater. Dit was de 
start van een veertig jaar durende carrière 
waarin zijn creaties in meer dan 150 toneel-, 
opera- en balletopvoeringen in Neder- 
land, België en Duitsland een rol speelden. 
Daarnaast  ontwierp hij de speelse kostuums 
voor de film ‘Erik of het klein insectenboek’.  
Zijn ont-werpen werden tentoongesteld 
in Rijksmuseum Twenthe, het Noord-
Brabants Museum en het Moskouse 
Bakhrushin State Centre Theatre Museum.  
Zijn deelname aan een scenografen congres 
in Seoul leidde tot een baanbrekende 
omschakeling. Het bleek onpraktisch zijn 
ontwerpen daarheen te verschepen en 

Rien paste ze aan tot schaalmodellen van 1 
meter hoog. Deze gedaantewisseling had 
een kentering in zijn werk tot gevolg: van 
theaterkostuum naar kunstobject.

Rien’s inspiratie komt deels voort uit 
zijn brede reiservaring, geruggesteund 
door een omvangrijke bibliotheek. In zijn 
ontwerpen verwerkt hij elementen van 
andere culturen die hij combineert met 
westerse tradities. Zo gebruikte hij de 
hoofdtooi van een Ethiopische krijger en in 
andere ontwerpen elementen van de Masai 
cultuur. Voorbeelden dichter bij huis zijn 
een variatie op de 17de eeuwse Hollandse 
molensteenkraag en zijn ontwerp van een 
Schotse ruit voor de kostuums van solisten 
en koor in de Donizetti opera Lucia di 
Lammermoor.   

Sporen van zijn langdurig verblijf op 
Bali, een Hindoestaans eiland in een 
islamitisch universum, vindt men ook 
terug in zijn werk. Een van zijn poppen 
werd beschilderd door een Balinese 

ei-schilder die daarin motieven ver- 
werkte van de Hindoestaanse epossen 
Mahabarata  en Ramayana, een tijdrovend 
werk waar hij acht maanden op moest 
wachten. 
Rien werkt met een verrassende ver-
scheidenheid aan materialen: op Bali 
ontdekte hij papier gemaakt uit de vezels van 
de bananenplant en dun doek van geklopte 
ficus boomschors uit Borneo. Verder maakt 
hij gebruik van zijde-aluminium uit Italië, 
bewerkte Filippijnse oesterschelpen, veel- 
kleurige pailletten, glazen kralen, kleine 
spiegeltjes en glasbatist (dundradig ka-
toenweefsel). Om zijn ontwerpen uit 
te voeren schakelt hij gespecialiseerde 
handwerkslieden uit verschillende landen 
in, zoals handgeborduurde bloemmotieven, 
lasertechnieken om kantwerk te imiteren 
en machinaal geborduurde patronen. 

De wandelaar keert terug op z’n schreden, 
zich verheugend op de volgende ont-
moeting met de nieuwste, betoverende 
creatie van Rien Bekkers. 

Een tovenaar  
op de 
Keizersgracht
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Hans Bergmans

Het gebed zonder end dat de restauratie van De Torensluis heet 
nadert haar voltooiïng! 

D
it verhaal begint rond 1585 toen hier de Jan Roodenpoortstoren 
stond met een kleine toegangspoort in de middeleeuwse 
stadsmuur. In de kerkers aan weerszijden van de toren was een 

akelige gevangenis. Dit was het einde van de stad. De stadspoort 
werd afgebroken toen de vestingwerken overbodig waren. De 
stompe toren werd verfraaid en Hendrick de Keyser zette er een 
sierlijke torenspits op. De smalle houten brug over het Singel werd 
in 1648 vervangen door een nieuwe, de Torensluis, alias Brug 9, de 
breedste van de binnenstad (42 meter) en nog altijd in de originele 
staat
In 1829 werd het onderhoud van de toren té kostbaar voor de 
berooide stad en werd tot afbraak besloten. Maar niet dan nadat 
stadsbouwmeester Abraham van der Hart alles nauwkeurig had 
opgemeten. De onderdelen werden zorgvuldig  opgeslagen. In de 
vorige eeuw werden tot tweemaal toe serieuze acties ondernomen 
de Jan Roodenpoortstoren weer op te bouwen. Maar in beide 
gevallen torpedeerde de gemeente dit prijzenswaardig initiatief. 
Lichtgekleurde keien geven nu de contouren van de verdwenen 
toren aan. 
Onder de naam Brug9Buurt kreeg Peter Hagedoorn met enkele 

gelijkgestemden eind 2014 
toegang tot de gewelven. 
Met de leuze ‘weet jij wie je 
buren zijn?’ organiseerden 
zij een zeer geslaagde 
avond met zo’n 150 buurt- 
bewoners. Er bleek dui-
delijk enthousiasme te 
bestaan om de ruimten tot 
huis voor en door de buurt 
te maken. Een gesprek 
met de gemeente kwam op 
gang om ‘de gemeentelijke 
kerkers voor de buurt te 
ontzetten’. Tijdens de on-
derhandelingen werden 
de kelders gekraakt 
door studenten van Het 
Spinhuis Collectief. Gedu-
rende één jaar probeerde de 
gemeente de buurt en de 
krakers tot een gezamenlijk 
plan te laten komen. Maar 
vergeefs. Ondertussen had- 

den veel buurtbewoners zich aangesloten bij Brug9Buurt, 
inmiddels omgedoopt tot Stichting De Torensluis. Een nieuw plan 
werd aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het doel was ruimtes 
te creëren voor allerlei buurtactiviteiten zoals lezingen, culturele 
bijeenkomsten, exposities, spelactiviteiten voor kinderen, kortom 
een buurtkern voor iedereen. 
In 2017 gunde Stadsdeel Centrum aan Stichting De Torensluis 
het beheer van de gewelven. Ingrijpende aanpassingen moesten 
worden gemaakt. Er kwamen schetsen en een plattegrond van 
de verbouwing waarin de ruimte in twee zalen werd verdeeld 
met in de voet van de toren een ‘service kern’.  Na restauratie en 
toevoeging van benodigde installaties, zou de Stichting de overige 
werkzaamheden aan de inrichting afmaken. 
In juni 2017 werd in deze krant hoopvol gesproken over opening 
tegen het eind van het jaar. In 2018 werd er een lek in het brugdek 
ontdekt. De reparatie liet lang op zich wachten. Vertraging volgde 
op vertraging en toen kwam corona. Na een lange radiostilte kwam 
het project weer tot leven. De verbouwing werd opnieuw opgestart 
maar er kwam een nieuwe lekkage. Toch was er ook goed nieuws: 
de buurtbewoners gaven via Centrum Begroot hun stem aan het 
project, wat € 19.000 opleverde! Dit geeft de burger moed en we 
kijken ernaar uit dat we begin 2024 eindelijk gebruik kunnen gaan 
maken van De Torensluis.

https://detorensluis.nl

Eindelijk ………..
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Er waren eens 4 
Monnikjes

Marissa Koopmans

‘Wie viel kostet dieser Ring?’ Ik zit bij 
Peter en Caren aan de koffie, als drie 
Duitse studenten binnenlopen. 

I
n één grote zwaai van je handtas heb je 
alles geraakt, in het piepkleine winkeltje 
De Drie Monnikjes aan de Gravenstraat. Eén 

van de studenten loopt na vijf minuten 
snuffelen tevreden de deur uit met een 
Rozenkwarts armbandje van € 12,50. ‘Viel 
Spass, tschüss!’ roept Peter de jongelui na. 

Op uitnodiging van Joop en Johannes van 
café De Drie Flesjes portretteert Peter op 
29 juni 2015 de gehele borrelende clientèle 
in klassieke kostuums; het melkmeisje van 
Vermeer, de prins van Oranje 
en natuurlijk de vrolijke 
drinker van Frans Hals. 
Het café bestaat dan 365 
jaar. (Later zal uit archieven 
blijken dat dit café in 
werkelijkheid 31 jaar ouder 
is, en daarmee het oudste 
café van Amsterdam.)
Een van de bezoekers vraagt 
Peter die middag naar zijn 
winkel op de Rozengracht, 
Museumfoto. Of hij niet wil 
verkassen naar dit pleintje 
aan de Gravenstraat. Peter, 
impulsief én ondernemer als 
hij is: ‘Ik zei meteen ja’.

Na corona komt ook het 
tweede pandje achter de 
kerk vrij. Op dat moment 
zit daar nog een goddeloze 
paddoshop in, met TL-
verlichting, doodshoofden 
en paarse plafonds. Eigenaar 
de Nieuwe Kerk veegt het 
pleintje schoon als een 

moderne variant op de Tempelreiniging, 
en vraagt aan Peter of hij interesse heeft ook 
deze veertien vierkante meters te huren. 
Een uitbreiding van zijn Museumfoto, 
denkt hij. 
Maar daar steekt de gemeente, door slimme 
vergunningssystematiek, een stokje voor. 
Bestemming toerisme: no go. ‘Ik was 
ontzettend boos, maar nu ben ik heel 
gelukkig. Zoals Johan Cruyff zei, elk nadeel 
heb ze voordeel. Ik ben die man van de 
gemeente dankbaar dat hij dwars lag, want 
we hebben nu een mooi tweede winkeltje 
erbij.’

In De Drie Monnikjes verkopen Peter en 
Caren armbandjes die ze zelf samenstellen, 
losse stenen, ringen en kunst van lokale 
kunstenaars. Elke steen bezit in de 

‘stenenwereld’ meerdere eigenschappen. 
Bijvoorbeeld het tijgeroog, een goudbruine 
steen die protectie, vertrouwen, moed 
en kracht vertegenwoordigt. ‘Ik voel het 
zelf niet, vertelt Peter, ‘maar het zou best 
kunnen dat stenen een bepaalde energie 
hebben.’ Caren: ‘ik ben mijn hele leven 
al met stenen bezig. Ik vind ze mooi en 
ik hecht er ook betekenis aan. Toen mijn 
dochter als baby slecht sliep, legde ik een 
rozenkwarts in haar wiegje.’

Waarom heet de winkel eigenlijk De 
Drie Monnikjes, wil ik weten. Er volgt een 
geschiedenis over vier vrienden, die zich 
voltrekt over tientallen jaren en meerdere 
continenten. Dat verhaal vertelt Peter je 
graag zelf als je een keer de winkel bezoekt. 
‘Alles is vrolijk hier’, besluit hij zijn betoog. 
‘We zijn allemaal wel eens chagrijnig, maar 
dat gaat bij mij al heel snel over als ik op de 
fiets stap hiernaartoe.’ 

Caren en Peter voor De Drie Monnikjes in de Gravenstraat
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“Elk nadeel heb ze voordeel”
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Het is even een klim, want in het uitzonderlijk hoge huis op de 
hoek van Singel en Korsjespoortsteeg, zijn ook de trappen 
uitzonderlijk hoog. Maar op driehoog wacht in de woonkamer 
de beloning: een panoramisch uitzicht over het Singel. Dat 
alleen lijkt al voldoende reden om van dit huis te houden en het 
hier héél lang uit te houden.

E
n precies zo is het zestig jaar geleden gegaan met mevrouw 
Klijsen en haar helaas vorig jaar overleden man. Zoals voor 
de meeste jonge stellen in die tijd, begon hun gezamenlijke 

woongeschiedenis met langdurig inwonen, in hun geval bij 
haar moeder. Pas na zes jaar konden ze in het hoekhuis aan de 
overkant van de Korsjespoortsteeg hun eerste woning betrekken. 
Moeder en dochter Olga, die meedoet met ons gesprek, hebben er 
warme herinneringen aan. Aan met z’n allen TV kijken bij tante 
Ko, de eerste op de trap die  een toestel had en aan het naaiatelier 
waar Olga een jurkje mocht uitkiezen. Ook verder hadden ze 
hier ‘echt een gezellige trap’. Alle buurvrouwen waren overdag 
thuis met de kinderen en alle leveranciers kwamen aan huis, 
de groenteman, de melkboer, bakker Res met z’n broden, de 
bladenman met de Donald Duck. Het zorgde in de loop van de 
dag voor vele contactmomenten. Zo deelde je lief en leed, lette op 
elkaars kinderen en sprong zo nodig in bij calamiteiten. 
Maar op den duur werd de woning wel erg krap. Toen aan 

de overkant op nummer 82 een ruimere woning vrij kwam, 
grepen ze die kans met beide handen. Gebouwd in 1940, was het 
ondanks de traditionele bouwtrant bovendien een ‘modern’ huis, 
praktisch ingedeeld en voorzien van douche en balkon. Olga 
kreeg er vierhoog een spannende eigen kamer.     
Vanuit hun panoramisch venster op de buurt hebben ze veel 
zien veranderen. Jammer was het vertrek van de kleuterschool 
van Singel 76 naar de Burghtschool; mevrouw Klijsen  mocht 
graag naar de spelende kindjes kijken. Verdwenen zijn ook de 
prostituees, waar ze zelf trouwens geen last van had, maar ze 
geniet wel van de jonge gezinnen en hun rondscharrelende 
kroost die ervoor in de plaats zijn gekomen. Groter gemis zijn alle 
winkels die vertrokken uit de buurt. Alleen al in de Lijnbaansteeg 
kon je vroeger terecht voor alle dagelijks boodschappen. Allemaal 
verdwenen, vooral het vertrek van Remco, de laatste slager ging 
haar aan het hart. 

Gelukkig kwam er met de komst van de Evenaar wel weer een 
boekwinkel bij. De nieuwe eigenaar heeft haar al goed geholpen 
met een lastig klusje en bij haar overbuurman van The Blue Sheep 
kan ze zelfs dag en nacht terecht. ‘Met zoveel lieve mensen die op 
me letten, tel ik mijn zegeningen’ besluit mevrouw Klijsen. Als 
het aan haar ligt kunnen we op driehoog nog lang haar keurig 
geplooide witte gordijntjes zien hangen. 

Venster op de buurt  Ina Wilbrink   
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Koken volgens 4000 jaar 
oude recepten!

Hans Bergmans

Deze absurde bewering is nu realiteit geworden 
dankzij een recent verschenen kookboek, Haniyé  
(‘Eet smakelijk’ in het Aramees). 

E
nige achtergrondinformatie is wel op z’n plaats. 
Omstreeks 10.000 jaar vóór onze jaartelling  ontstond in het 
toenmalige Assyrische Rijk de landbouw en daaruit kwam 

de techniek van het koken voort. Een Assyriër schreef zo’n 4000 
jaar geleden in spijkerschrift hoe je schapen- en geitenvlees kon 
stoven en kruiden. Op kleitabletten werden zowel de ingrediënten 
als bereidingswijze vermeld. Er loopt een directe lijn van dat 
‘kookboek’ naar de recepten in Haniyé. De afstammelingen van de 
Assyriërs staan ook bekend als Arameeërs of Suryoye. Eeuwenlang 
gingen hun recepten over van moeder op dochter, maar er was 
geen kookboek. Om te voorkomen dat deze bijzondere culinaire 
cultuur verloren zou gaan besloot buurtgenoot Matay de Mayee 
de vele gerechten van zijn moeder, Smuni Turan, vast te leggen. Er 
deed zich wel een complicatie voor: ze kan niet lezen en schrijven.
Nog wat meer geschiedenis. De Suryoye hebben een eeuwenoude 
cultuur en bekeerden zich als een van de eerste volkeren tot 
het christelijk geloof. Hun thuisland ligt in het gebied dat zich 
uitstrekt over het huidige zuidoost-Turkije, Syrië en Noord-
Irak, voorheen deel van het Ottomaanse Rijk. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog begingen de Turken een volkerenmoord 
op christenen vanwege hun religieuze en culturele identiteit.  
Ongeveer 70% van de Suryoye werd systematisch uitgemoord 
(naast 1,5 miljoen Armeniërs), een rampspoed die nog altijd door 
de Turkse autoriteiten wordt ontkend. Deze genocide zorgde 
voor een wereldwijde Aramese diaspora.  Een volk zonder land, 
dat echter zijn identiteit wist te bewaren door hun religie, hechte 
familiebanden en vooral saamhorigheid.  Nu wonen in Nederland 
omstreeks 30.000 Suryoye, voornamelijk in Twente en Amsterdam. 
Zij zijn goed geïntegreerd in de Nederlandse samenleving maar 
koesteren hun taal, cultuur en culinaire tradities. Hun taal is 
Surayt, een dialect van het Aramees, een Semitische taal die ook 
door Christus en zijn volgelingen werd gesproken.
De Assyrische kookkunst staat aan de basis van de Midden Oosterse 
keukens, zoals de Turkse, Libanese en Israëlische. In tegenstelling 
tot het jodendom en de islam rust er geen taboe op varkensvlees 
en alcohol. De keuken maakt veel gebruik van kruiden, specerijen, 
peulvruchten en granen, al of niet gecombineerd met kip of lam. 
De gerechten worden bepaald door de seizoenen maar ook door 
feestdagen, vastenperiodes, huwelijken en begrafenissen. 

Matay’s moeder kookt op gevoel (’n scheutje van dit, ’n tikkeltje 
van dat) en hij vertaalde haar aanwijzingen in precieze maten 
en eenheden. Bovendien worden de recepten vergezeld door 
boeiende achtergrondinformatie en familieverhalen, wat het tot 
een uniek kookboek maakt. Dus aarzel niet, sla de boerenkool 
met worst ‘n keer over en spoed je naar de lokale Marokkaanse of 
Turkse groenteboer (of de dichtstbijzijnde supermarkt) voor de 
ingrediënten van een van de heerlijke Suryoye recepten. Er gaat 
een nieuwe, opwindende wereld open!

Matay de Mayee. Haniyé. Een ode aan de oudste keuken ter wereld. Fontaine 
Uitgevers. (De tweede druk is zojuist uit en de Engelse editie verschijnt in de VS in 
2024.)

Matay de Mayee met zijn moeder Smumi Turan
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Gebiedsmakelaar Mike Hermsen  Els Willems

Wat is een buurt, wat is een gebied, wat is een makelaar? 
Eenvoudige vragen, lastig te beantwoorden. Grenzen van Buurt 
Zeven en grenzen van het gebied van de gebiedsmakelaar zijn 
niet hetzelfde. Onze buurt valt onder drie gebiedsmakelaars. Wie 
dat zijn, staat op de achterkant van deze krant bij de ‘Nuttige 
Nummers’.

D
e Westelijke Grachtengordel had met Rinke Oostra te maken, 
na haar vertrek heeft Mike Hermsen haar taken over genomen. 
Wie is Mike Hermsen en wat zijn die taken? Mike is een 

aardige jonge man, afkomstig uit het oosten des lands, die voor 
zijn studie Kunstgeschiedenis naar Amsterdam kwam en (zoals 

velen) niet meer wegging. Met zijn specialisatie 17e Eeuw vind 
hij het heerlijk om in deze buurt zijn werkterrein te hebben. Hij 
begon als trainee bij de gemeente, dan kun je alle kanten uit, maar 
toen  Rinke ander werk ging doen, stak hij zijn vinger op en kon 
hij hier, sinds maart dit jaar, aan de slag. Naast het onvermijdelijke 
kantoorwerk op het Stadhuis is hij ongeveer de helft van de tijd in 
de buurt. Mensen leren kennen, bewoners en bedrijven, situaties, 
functies, problemen...anders kun je niet gebiedsgericht werken.

De olifant in de kamer was natuurlijk het Palenplan, maar als 
een goed ambtenaar stelde hij zich keurig neutraal op, wel met 
luisterend oor. Dat is ook nodig als het je taak is om een verbindende 
rol te spelen tussen burger en gemeente. Een gebiedsmakelaar kan 
er voor zorgen, dat ideeën en bezwaren van burgers op de juiste 
plek belanden binnen de gemeente, zodat er iets mee gebeurt. 
Een kleiner voorbeeld van belangenafweging is de keuze tussen 
plantenbakken versus fietsnietjes, daar waar geen auto’s meer 
mogen parkeren vanwege een te zwakke kademuur. Hij zoekt uit 
of bij verbouwingen wel zóveel parkeerplekken nodig zijn, helpt 
mensen op weg bij eventueel mogelijke subsidie-aanvragen, et 
cetera.

Maar Mike is geen mediator, een gebiedsmakelaar gaat niet over 
geluidsoverlast tussen buren. In dit verband moet het hem van het 
hart dat het lijkt alsof mensen niet meer genoeg met elkaar praten 
en te snel naar de gemeente wijzen, alvorens het zelf proberen op 
te lossen.
Ondernemers kunnen de regels over winkeldiversiteit soms 
te streng vinden, maar die zijn bedoeld om het winkelaanbod 
aantrekkelijk te houden voor Amsterdammers. De Torensluis 
volgt hij ook. Daar kan nog steeds niets gebeuren omdat er nog 
altijd lekkage is.
In het algemeen vindt hij het redelijk frustrerend dat niet altijd 
kan wat je zou willen. Regels, geld en belangenafweging kunnen 
daarbij verstorend zijn.

Niet onbelangrijk lijkt het mij, dat Mike Hermsen de problematiek 
van de binnenstad uit eigen ervaring kent, hij woont er ook.
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Mike op het bordes van Huis Bartolotti op de Herengracht
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Opgroeien in centrum A’dam, hoe doe je dat?
Vincent Ozturk in gesprek met Marijke Winnubst

Hallo, ik ben Vincent en woon met mijn papa en mama én een 
nieuw babyzusje Tomris Lente op het Westerdok. 

E
erst ging ik naar de kinderopvang. Dan hoefde ik niet ver, alleen 
maar de trap af, want de opvang was vlak onder ons huis. Daar 
had ik héél véél vriendjes en vriendinnetjes. Die kwamen op 

mijn verjaardag toen mijn moeder een taart had gemaakt met vier 
kaarsjes. Ik kreeg een heleboel cadeautjes. Uit Turkije een grote 
dinosaurus waarmee alle vriendjes wilden spelen. 

Maar toen moest ik naar school, de Burghtschool. Daar was ik niet 
blij. Het was moeilijk, met een fietshelm bij papa achterop de fiets 
een stuk rijden. Allemaal nieuwe kinderen die niet aardig waren, 

niet met me wilden spelen. En nu moeten we ook steeds bij een 
andere klas kinderen want de juf is al heel lang ziek. 
Tussen de middag eet ik op school en dan haalt mama me soms af. 
De andere dagen ga ik naar de buitenschoolse opvang en wordt ik 
door Daan met een bakfiets waar heel veel kinderen in kunnen, van 
school opgehaald en gaan we naar de Zuiderspeeltuin. 

Ik kan zelf heel goed steppen, daarop ga ik op zondag in de 
Jordaan naar de Noorderspeeltuin of soms naar de speelplaats op 
de Herenmarkt; daar staan ook fietsjes waarop ik heb leren fietsen 
met hulp van papa Okan. Nu heb ik zelf een fietsje met zijwieltjes 
en kan ik rondjes rijden op onze binnenplaats.

Met schoolreisje ben ik in een busje naar Enkhuizen geweest naar 
Sprookjeswonderland. Was heel erg leuk. Ik heb daar in een trein 
gezeten. Nee, gekkie, niet de moeders die mee waren, hahaha, het 
was een kindertreintje hoor.

En touwspringen van in spin de bocht gaat in…? Nee wat is dat?  
tollen? Nee. Diefje met verlos?  O ja dat is verstoppertje, dat ken ik 
wel. Moet je met je handen voor je ogen en tellen: 1,2,3…

Toen ik klein was noemden ze mij een ‘boekenwurm’ net als mijn 
zusje nu, maar die kijkt even en dan gaat ze op het boekje sabbelen. 
Ik ga wel vaak met mama naar de bibliotheek, maar omdat ik veel 
van tekenen en knutselen houd, heet ik nu ‘kunstenaar’. 
Ik mag altijd lang met alles spelen, in de keuken helpen, boekjes 
lezen maar niet naar filmpjes op de iPad kijken. Alleen heel kort, 
voor ik slapen ga. Vaak word ik boos, moet ik heel hard huilen 
omdat ik méér wil kijken.  

Als ik meezing met de muziek of op de piano speel, roept papa 
“Doe maar, Doe maar”, maar soms durf ik niet verder als hij me 
met zijn telefoon filmt. Mijn oma komt soms uit Turkije om met 
mij te spelen en mijn moeder en vader met de baby te helpen. Ik 
ben ook met het vliegtuig geweest…nou ik weet niet meer, ik ga 
met mijn trein spelen. Doei.

WIE heeft een geschikte huishoudelijke hulp, die 
één ochtend in de veertien dagen, mij kan helpen 
met het schoonhouden van mijn driekamerflat op 
de Lindengracht?

BEL MIJ!  (020) 623 06 05   

 MARIJKE WINNUBST 


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R
eeds na 1,5 week bleek de werkelijkheid 
weerbarstiger dan de ideologie. Het 
 geklungel met sleutels om de  paal-

tjes te verwijderen kostte de nood- en 
hulpdiensten gevaarlijk veel tijd. Daarom 
werd de proef  opgeschort. Maar de auto-
luwe stad met het gemeentelijke mantra:  
‘meer ruimte voor fietser en voetganger 
en spelende kinderen’,  blijft en dus gaat 
de gemeente op zoek naar de juiste instru- 

menten voor een herstart  Het valt op dat 
er in de brief van Micha Mos en Melanie 
van der Horst aan de gemeenteraad niets 
staat over bewoners en bedrijven, alsof 
uitsluitend de nood- en hulpdiensten last 
hadden van de palen. 
Ongetwijfeld heeft ook juridische druk 
bijgedragen aan het opschortingsbesluit. 
Een aantal actieve bewoners heeft een 
website opgezet, die heel nuttig is voor meer 

informatie, bijvoorbeeld over ervaringen, 
over de petitie die je kunt tekenen en over 
de mogelijkheid te doneren voor juridische 
acties op de zeven(!) verkeersbesluiten. Dat 
betekent  voorlopige voorzieningen en be- 
zwaarschriften. 

Zie hiervoor www.tegendepaal.nl   

We zijn er nog niet van af.

Succes Paaloproer?  Els Willems

©
 te

ks
t e

n 
fo

to
 In

gr
id

 d
e 

Gr
oo

t

e YU
kc

f
H A P P Y  N E W  Y E A R 

E U

c
f

Y

ke
c

Yh

b
N

Y
V

J



BUU RTKRANT Z EVEN  |  D EC E M B E R 2023 |  No. 141  |  12

N U T T I G E  N U M M E R S

Kun jij alles 
nog betalen?
Energie, boodschappen, alles wordt duurder. 
Kun jij je rekeningen nog betalen? Het buurt-
team kan je helpen. Wacht niet te lang en 
maak een afspraak. Onze hulp is gratis.

Bel of mail ons! 
020 557 33 38 
info@ buurtteamamsterdamcentrum .nl

www.buurtteamamsterdam.nl/energiecrisis

Wij helpen bij vragen over

zorg  geld  wonen  gezondheid 
werk  ontmoeten  veiligheid

GEBIEDSTEAM, POLITIE EN WIJKAGENTEN 
Gebiedsteam: 
Westelijke Grachtengordel Mike Hermsen
mike.hermsen@amsterdam.nl  06 38 16 37 65 
Nieuwezijds Voorburgwal e.o.: Oumaima Taji  
o.taji@amsterdam.nl   06 34 18 47 20 
Damrak Nieuwendijk: Osman Demirci
o.demirci@amsterdam.nl  06 30 06 79 83

Politie ter plaatse: 0900 8844
Noodgevallen: 112

Wijkagenten:
Koepelkwartier: Dick Eenhuizen   
dick.eenhuizen@politie.nl    
Nieuwendijk: Johan Schutte 
johan.schutte@politie.nl  
Westelijke Grachtengordel: Peter Neerings 
peter.neerings@politie.nl 

Bel bij calamiteiten altijd 112

ALARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed 112
Politie niet spoedeisend/aangifte diefstal 0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen) 592 34 34
Huisartsenposten Amsterdam (buiten praktijktijden)  088 00 30 600

GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Amsterdam  14 020
        HIERONDER VALT:

- Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn  
- Meldpunt overlast centrum:terrassen/horeca/personen  
- Openbare verlichting 
- Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht   
- Reiniging - grofvuil  

Zwerfvuil, parkeren, bestrating:  

stuur via whatssapp een foto naar  06 44440655

Meldpunt Overlast te water - ook voor putzuigdienst/storingen: 

www.waternet.nl - 24 uur per dag  0900-93 94
Overlast te water en gevaarlijke situaties: teamvaren@waternet.nl  
Melden overlast vakantieverhuur: www.overlastvakantieverhuur.nl 
Meldpunt discriminatie 638 55 51 
Meldpunt vliegtuigoverlast 601 55 55 
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) 0800-70 00

HULPDIENSTEN EN ADVIES
Hulplijn Amsterdam                             675 75 75 
Gemeentelijke Ombudsman 625 99 99 
Advies/Steunpunt Huiselijk geweld 611 60 27
Wijkcentrum d’Oude Stadt  638 22 05
Kindertelefoon [gratis]                            0800-04 32 
Juridisch Loket 0900–80 20
Stichting !Woon  523 01 30
Stichting !Woon team Centrum                  523 01 10 
Thuiszorg Amsterdam .  0900–95 51
Centram v/h Blankenberg Stichting  557 33 33
Blokkeren bankpassen en pincodes  0800–03 13
Dierenambulance  0900–210 00 00
Ongedierte Bestrijding GG&GD . 555 56 00
Geluidsoverlast Schiphol  601 55 55
Bureau Brandveiligheid . 555 66 66
Liander, storingen gas en electriciteit 0800–9009
Sociaal Loket (Zorg & Samenleven, Participatie, 
Zorg & Overlast, Taalwijzer)  256 48 00
Stadsdorp Buurt Zeven:   06 4625 64 12
Comité Westelijke Grachtengordel: 
e-mail: info@westelijkegrachtengordel.nl

Pag  8, NUTTIGE NUMMERS    

Onder kopje: Gebiedsteam, politie en wijkagenten:

de naam Yoran Kluvers (Nieuwezijds Voorburgwal e. o.) verwijderen. 

En vervangen door:  Oumaima Taji     l 
tel. 06 3418 4720  


